
1. De aankondiging

Once in royal David’s city - traditioneel

Puer natus est - intredeprocessie Kerstnacht

Hodie Christus natus est – intredeprocessie Kerstdag

2. Geboorte & mysterie

O magnum mysterium - T. L .Victoria (1548-1611)
Puer natus in Betlehem – Samuel Scheidt (1587-1654)
Away in a manger – traditioneel
Hoe leit dit kindeken – samenzang

3. De engelen en de herders verwelkomen het Kindje

Quem pastores – Michael Praetorius (1571-1621)
Engelkens door het luchtruim zwevend, Gloria!
Nu syt wellecome - samenzang, traditioneel

4. De Koningen buigen het hoofd voor de nieuwe Koning

Magi viderunt stellam – T. L .Victoria (1548-1611)
Videntes stellam- Juan el Buzo (1549- 1633)
Seht! Er kömmt mit Preis gekrönt! - Händel (1685-1759)

5. De volkeren vieren feest

Gaudete, gaudete!
Il est né le divin enfant
Stille Nacht – traditioneel
Joy to the world - Händel (1685-1759)
Hark the Herald Angels – samenzang 

Programma
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,

Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D'herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."

Kyrieleis.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer .

Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus d'eeuw'ge Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot.
U, der mensen een, o Heer,
U Immanuel, zij eer!
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!

Van zijn vleug'len dalen neer,
licht en leven altijd weer.

Lof U, die Uw glorie deed,
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,

nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!



Een kerstverhaal
Chapel Voices

met kerstliederen in alle talen en uit alle landen
samenzang en gastoptredens (o.v.)

zondag 3 januari 2016
om 14u30 in de 

kloosterkapel te Duffel

met dank aan
de zusters en 

het bestuur van het
Convent van Betlehem

voor de gastvrijheid


